
V
anaf het dek van
een tot slow-
food-café omge-
bouwd voorma-
lig vrachtschip
kijken we vanaf
de Rhône uit op

het verlichte kasteel van Tour-
non en de wijnheuvels van Tain-
l’Hermitage. Daar groeien de
druiven van dat heerlijke glas
Saint-Joseph AOC dat we voorge-
zet krijgen. Zachtjes dringt van-
af de kade de muziek door van
de verlichte, gezellige terrassen,
terwijl iets verderop twee majes-
tueuze, verlaten riviercruise-
schepen liggen te wachten totdat

zij weer met passagiers mogen
uitvaren.

Tournon ligt aan de Rhône die
de departementen Drôme en
Ardèche via twee bruggen ver-
bindt. Het eeuwenoude, prachti-
ge stadje ligt zo strategisch in de
bocht van de rivier dat de Ro-
meinen er aan het begin van
onze jaartelling al een wachtto-
ren construeerden. 

In de tiende eeuw bouwden de
Heren van Tournon er het eerste
kasteel. Nadat het geslacht in de
17e eeuw was uitgestorven, fun-
geerde het meerdere malen
verbouwde kasteel eeuwenlang
als gevangenis, maar vanaf 1927

is het beschermd cultureel be-
zit. 

We zijn vanuit Valence waar
de TGV ons heeft gedropt, naar
Tournon gekomen om fietsen te
huren waarmee we de Dolce Via
gaan verkennen. Deze is in 2020
tijdens de Fiets- en Wandelbeurs
tot Fietsroute van het Jaar uitge-
roepen. 

Om maximaal te kunnen ge-
nieten, huren we elektrische
karretjes waarmee we de volgen-
de ochtend ontspannen naar
Tournon-Saint-Jean fietsen.
Daar vertrekt de Mastrou, een
mooie, oude stoomtrein die ons
het eerste stukje langs een ruig

landschap naar Lamastre boe-
melt en onze fietsen gratis mee-
neemt. Een enorm populaire
attractie die je op een ritje van
zo’n twee uurtjes mee terug-
neemt naar hoe het spoor zo’n
honderd jaar geleden werd ge-
bruikt. Duizenden passagiers
maken er tussen april en okto-
ber gebruik van. 

De horeca en middenstand in
Lamastre, beroemd om zijn
Pisadou-gebak – op basis van
kastanjes – profiteren gretig van
de toeristenstroom. Spectaculair
om te zien is hoe de machinisten
op het station van Lamastre op
een speciaal gemaakte draai-

Relaxed langs Dolce Via

Mooie fietsroute in Franse Ardèche

’s Morgens rijd je nog door de
vlakke Noord-Hollandse polders,

’s avonds geniet je een kleine 
duizend kilometer verderop, tegen
een decor van groene heuvels, van

een mooi glas rode wijn en een 
salade ardéchoise in Tournon-sur-

Rhône in de Franse Ardèche.

Het eeuwen-
oude Tournon
ligt strate-
gisch in een
bocht van de
rivier de
Rhône.
FOTO’S
JOOP DUIJS

door Joop Duijs

De mooie stoomtrein Mastrou neemt fietsen gratis mee.
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Momenteel kent Frankrijk
code geel en geldt bin-
nen een mondkapjes-
plicht. Sinds 21 juli moe-
ten volwassenen een
’coronapas’ tonen bij
evenementen of culturele
instellingen met meer
dan vijftig mensen. Dit is
vanaf augustus ook ver-
plicht in cafés en restau-
rants. Nederlanders kun-
nen de CoronaCheck-app
en/of het gele boekje
gebruiken. Meer info via
nederlandwereldwijd.nl

Over corona



schijf de enorme locomotief
handmatig de goede rijrichting
in draaien.

VERVOER
De 90 kilometer lange Dolce

Via is geplaveid op voormalige
treintrajecten die eind 19e eeuw
zijn aangelegd. Over het spoor
werden niet alleen reizigers,
maar ook vers fruit, vee en an-
dere goederen vervoerd. Nadat
de exploitatie van het spoortra-
ject in 1968 werd beëindigd en
de rails was verwijderd, duurde
het tot begin deze eeuw voordat
de voormalige spoorbaan een
recreatieve bestemming
kreeg. 

De Ardèche is een
ruig gebied met
flink steile hellin-
gen, maar om-
dat de Dolce
Via over
het oude
spoor-
baantje gaat,
is het zelfs
voor de wat min-
der getrainde fiet-
ser prima te doen.
Zeker met een elektri-
sche fiets! Je rijdt over
met name halfverharde,
brede fietspaden, grotendeels
dalend waardoor je zelfs regel-
matig de elektromotor kunt
uitschakelen. 

Je passeert spannende, donke-
re, vochtige tunnels en komt
over majestueuze, door Italiaan-
se arbeiders uit Piëmont aange-
legde viaducten. Ook passeren
we meerdere stalen spoorbrug-
gen, geïnspireerd op de ontwer-
pen van de beroemde architect
Eiffel geïnspireerde. Als je even
wilt uitrusten, zijn er volop
bankjes en picknicktafels langs
het parcours aanwezig.

Vanaf Lamastra volgen we de
slingerende rivier naar Le Chey-
lard waar we logeren in het
Hôtel des Voyageurs dat wordt
gerund door Serge Fontbonne,
samen met vrouw Lidivine en

dochter Carmela. 
De volgende ochtend koopt de

plaatselijke bevolking zijn bagu-
ettes bij de boulangerie naast
het hotel en gaan de luiken van
de ramen en de terrassen op het
gezellige dorpspleintje weer
open.

Wij fietsen door een adembe-
nemend mooi landschap met
groene, beboste heuvels naar het
zeven kilometer verderop gele-
gen Saint-Martin-de-Valamas,
alweer zo’n heerlijk authentiek
dorp waar het Atelier du Bijou is
gevestigd. Na een bezoek aan dit

sieradenmuseum rijden we
naar Les Ollières-sur-Ey-

rieux. Onderweg zien we
diep beneden langs en

in de rivier witte
grind- en zand-

strandjes waar
de stilte

slechts
wordt
onderbro-

ken door
het geluid van

de wild stromen-
de Eyrieux. 
Halverwege lun-

chen we op de Pont de
Chervil bij Delphine en

David. De drukbefietste Dol-
ce Via biedt durfals nieuwe

kansen. Delphine serveert niet
alleen een lekkere lunch, maar
ook plaatselijke vruchtdranken,
wijnen, kazen en ijsjes, terwijl
David naast zijn keukenbezighe-
den niet te beroerd is om je fiets
weer in goede conditie te bren-
gen. 

ESCAPEGAME
Naast hun restaurantje heeft

het stel als nieuwste attractie
het voormalige stationsgebouw
omgebouwd voor een escapega-
me, geheel in de stijl van de ja-
ren 60. Bij het betreden van het
gebouwtje klinkt Non, je ne re-
grette rien van Edith Piaf. Hoe
Frans wil je het hebben!

De Ardèche is enorm populair
bij Nederlandse kampeerders.
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Mooiste herinnering
„Een avontuurlijke reis langs

een groot deel van de Zijderou-
te, in de voetsporen van Marco
Polo. Van Pakistan naar Nepal:
een pittige reis en meerdere
keren moesten we de bus uit de
modder duwen, maar het ging
door een fantastisch land-
schap.”

Drama
„In India met de nachttrein

van Jodhpur naar Agra en ’s
morgens om zeven uur tot de
ontdekking komen dat de wa-
gon waarin we sliepen, was
afgekoppeld en op een verlaten
stationnetje in de middle of
nowhere stond. Gelukkig kon-
den we de reis voortzetten met
een net passerende stoptrein,
getrokken door een stoomloco-
motief. Dat duurde wel even.”

Onvergetelijk
„Met de Transmongolië Ex-

press van Moskou via Ulaan-
baatar naar Beijing (8500 kilo-
meter). Vijf dagen door vijf
tijdzones en een eindeloos
groot land, langs het Baikal-
meer, door de Gobi woestijn en
langs de Chinese Muur. Vervol-
gens vier weken door het oos-
ten van China. Ik had nog eens
vijf weken willen blijven!” 

Gekste 
„Van Agra naar Delhi, India,

met het vliegtuig. Met een riks-
ja-taxi werden we ’s avonds
opgehaald. Na een uur kwamen
we in een bos, pikdonker, een
hek met bewaking en soldaten.
Heel onheilspellend. 

Geen idee waar men ons naar
toe bracht. Er stond een ge-
bouw, maar op een vliegveld
leek het niet. Een lege hal met
draaiende ventilatoren aan het
plafond, een weegschaal en op
de achtergrond een hoestende
generator die het af en toe
begaf. 

Ik hoorde een vliegtuig aan-
komen en vroeg me af waar dat
moest landen. Opeens floepten
er tientallen blauwe lampjes

aan en zag ik eindelijk een
landingsbaan.”

Mooiste ontmoeting
„In Marokko nodigde een

vriendelijke familie me uit voor
het offerfeest. Voor de deur
werd op straat een schaap ge-
slacht. Het werd onmiddellijk
gevild en schoongemaakt en
een uur later zat ik bij deze
familie op de grond om te pro-
beren de darmen en andere
ingewanden met veel brood en
water weg te werken. Het vlees
werd voor de volgende dag
bewaard.”

Leukste trip
„Een sledehondensafari in

Fins Lapland. Achter op je
eigen slee met vijf Siberische
husky’s door een winter-won-
derlandschap. Overnachten in
een primitieve blokhut, zelf
water halen uit het meer, sauna
en houtkachel aanmaken en de
honden voeren. Superleuk!”

Sigrid Stamkot

Ook in de rubriek Mijn Reis?
Mail naar vrij@telegraaf.nl

Ruige 
en steile regio

prima te
verkennen

HOTEL VAN DE WEEK

Superhelden alleen voor
kinderen? Wie dat
denkt, is nog niet in

Disney’s Hotel New York –
The Art of Marvel geweest.
Niet zo gek ook, want Dis-
neyland Parijs’ nieuwste trots
opende pas vorige maand
zijn deuren. 

Het splinternieuwe vier-
sterrenhotel mag dan volle-
dig in het teken van Marvels
grootste superhelden staan,
volwassen is het met zijn
imposante lobby, twee res-
taurants, een skyline bar en
de sportfaciliteiten van de
Hero Trainingzone, inclusief
een groot verwarmd binnen-
en buitenzwembad. 

Van de entree tot de res-
taurants en de kamers: alles
is groots opgezet en luxe
gedecoreerd. Kleuren als
grijs, rood en zwart verwij-
zen naar de superhelden,
maar ook naar het kosmopo-
litische New York. Zo is het
lijnenspel op het tapijt in de
lange gangen een knipoog
naar de skyline van de stad,
evenals de immense kristal-
len kroonluchter, dé blikvan-

ger van het Manhattan res-
taurant. 

Wandelend door het hotel
zien we overal (subtiele)
verwijzingen naar Marvel-
fiiguren. Van de levensgrote
stripwand achter de receptie
in de lobby tot het Black
Widow-toetje in de restau-
rants en natuurlijk de Jack
Kirby Legacy Gallery, de man
aan wiens brein vele super-
helden zijn ontsproten. Wie
een favoriete held heeft, kan
terecht in een van de thema-
suites waar onder meer
Captain America, Thor of

Spider-Man een hoofdrol
spelen. 

Wij verblijven in een stan-
daard superior kamer waar
Black Panther de scepter
zwaait. De levensgrote wand-

spiegel is tegelijkertijd een
tv. De onbeperkte toegang
tot Marvel- en Disneyfilms
dankzij Disney+ is een leuk
extraatje.

De Marvel-kunstcollectie
van het hotel is een van de
grootste ter wereld en overal
terug te vinden. Zo vormen
de levensgrote schilderijen
op de koppen van de lange
gangen welkome herken-
ningspunten. 

Hoe volwassen ook, na-
tuurlijk voelen we ons in dit
hotel met zijn bijzondere
hoofdrolspelers weer even
kind. Als Spider-Man ineens
voor onze neus staat bijvoor-
beeld en weer even snel is
vertrokken. Bij het ’Super
Hero Station’ krijgen we wat

meer tijd voor een selfie met
de superheld en worden we
in de nagebouwde decors
van Marvel-klassiekers als
Thor, Avengers en Iron Man
zelf onderdeel van beroem-
de scènes. 

Minstens zo blij wordt het
kind in ons van de Disney-
landparken die op steenworp
afstand van het hotel liggen.
Een wandelingetje van am-
per tien minuten brengt ons
bij de ingang van beide
themaparken waar hard
wordt gewerkt aan de ope-
ning van een Marvelsectie
die in 2022 zal worden ge-
opend. Tot die tijd komen
fans dankzij Disney’s nieuw-
ste hotel nu al niets te kort.

Katina Stavrianos

Slapen met 
superhelden

DISNEY’S HOTEL NEW YORK – THE ART OF MARVEL, FRANKRIJK

In ’t kort

Locatie
Op ongeveer tien mi-

nuten wandelen van de
twee Disney-parken, de

wandeling gaat door
Disney Village met

horeca en winkeltjes.
Inrichting

Luxe materialen. Veel
grijs, zwart en rood. 

Service
De beroemde Disney-
service staat voorop,
waardoor het jeaan

niets ontbreekt. Er is
zelfs een Marvel De-
signstudio waar kids

kunnen leren stripteke-
nen.

Praktisch
Inchecken doe je tot
vanaf zeven dagen

voor aankomst. 
Kamernummer ont-
vang je per mail of
sms. Je hoeft bij de

receptie alleen je kaart
op te halen waarmee je

tegelijkertijd toegang
hebt tot de 

Disney-parken.

disneylandparis.com

Een goed bed, een fijne douche, een perfecte service.
VRIJ kroont elke week een hotel tot hotel van de week.
Deze week gaan we op avontuur in Disney’s Hotel
New York – The Art of Marvel in Disneyland Parijs.

Daar staat
Spider-Man
ineens voor
onze neus

Marco Polo achterna

’Waar was in hemelsnaam de landingsbaan?’

Die ene magische reis, die

dramavakantie en altijd in

de koffer: reizigers delen

hun ervaringen.

MIJN REIS

◆ Paul Gadet (69), oud-
grafisch ontwerper/
fotograaf, Maastricht

We overnachten op de vierster-
ren Eyrieux Camping in Ollières
om de sfeer te proeven. We
treffen het, want ’s avonds kun-
nen we op grote schermen langs
het zwembad van het EK-voetbal
genieten. De gasten vermaken
zich ook iets verderop in de
rivier met kanoën, kajakken,
suppen en abseilen. Elke week
wordt vanaf de camping een
bergwandeling gemaakt. 

Het laatste deel van de Dolce
Via fietsen we naar het pittores-
ke Beauchastel, waar we letter-
lijk afstappen. Het beschermde
dorpje is namelijk alleen wande-
lend te betreden. Je loopt om-
hoog over in de bergrots uitge-
houwen trappetjes en smalle
straatjes naar een openlucht-
theater, vanwaar je een prachtig
uitzicht over de Rhône- en Ey-
rieux-vallei hebt. 

Daar mijmeren we dankbaar
over de kans om weer de geuren,
smaken, gebruiken en geluiden
van een ander land te mogen
beleven.

In Saint-Martin-de-Valamas kan je l’Atelier du Bijou bezoeken.
Tot halverwege de 19e eeuw verdienden vele bewoners van
de Ardèche hun geld in de leerhandel, maar vanaf 1866
schakelde men over op sieraden maken. Het museum toont
de ontwikkeling van de sieradenindustrie tot heden. Tevens
worden de vele varianten van wandelstokhandvaten en
sigarettenkokers getoond. Je kunt een workshop sieraden
maken volgen, maar er worden ook juweliers opgeleid.
lavalleedubijou.com

Sieraden-hotspot

De Dolce Via is
geplaveid op
voormalige
treintrajecten.

De mooie Ardèche in al zijn glorie.
FOTO GETTY IMAGES

De Dolce Via start in de Ardèche, op zo’n 1000 autokilome-
ters vanaf Utrecht. Wij namen de TGV van Amsterdam naar
Valence, retour rond 350 euro, een reis van zeven uur. 
Vanaf station Valence Centraal rijdt Bus Le Sept lijn 12 langs
diverse haltes van de Dolce Via. Bus Le Sept lijn 3 gaat naar
Tournon-sur-Rhône.
dolce-via.com
ardeche-guide.com
fietsverhuur o.a. stationsbees.com 

Zo kom je er
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